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Najaar 2017 rijdt Hans van Ek jr. (57) van het westen van Nederland naar Schoonebeek.
Achter in zijn auto ligt een doos met spullen, bestemd voor het archief van historische
vereniging De Spiker. De doos bevat onder meer een verrekijker, knipsels, persoons-
bewijzen en kaartjes uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, maar ook een Duitse

helm, bajonet en een koppelriem.

door Elke Beekman

Hans jr. is kleinzoon en naamgenoot van
burgemeester Hans van Ek, van 1935 -
1950 burgemeester van Schoonebeek.
"De spullen heb ik geérfd. Ze stonden
al jaren bij ons op zolder, maar ze horen
hier thuis. Ik vind het geweldig dat ze nu
een plaats krijgen in de expositie in mei
2021 in Schoonebeek.”

Hans herinnert zich zijn grootvader

als een respectabele, hartelijke en
geinteresseerde man. “Hij woonde op
een gegeven moment in Buitenpost. Hij
had kippen en konijnen, en als we met
Pasen kwamen, zorgde hij er speciaal
voor ons voor dat er kuikentjes waren.
Hij overleed in 1977, toen ik 14 was.
Achteraf had ik hem graag meer gevraagd
over de oorlogstijd, maar ik was te jong
om door te vragen. En over de oorlog
werd nauwelijks gepraat, dat deed die
generatie gewoon niet.”

Burgemeester van Schoonebeek

In 1935 solliciteerde de toen 34-jarige
Hans van Ek met succes op de post van
burgemeester van Schoonebeek. Met zijn
twee jonge kinderen en zijn aanstaande
vrouw (Van Ek was toen al weduwnaar)
verhuisde hij van Friesland naar Drenthe.
Bij zijn installatie op 16 augustus werd
met geen woord gerept van een oorlogs-
dreiging. Wel was duidelijk dat het barre
tijden waren. Loco-burgemeester

Husen: “In deze tijden brengt het ambt
van burgemeester zorgen mee wegens
de crisis, die thans heerschende is. Ook
de werkverschaffing, armenzorg enz. in
onze gemeente, zal veel van u vergen.”
In het begin had Van Ek wat moeite met
de Drenten. Hij was gewend om zich uit

Hans van Ek jr. (rechts)
met neef Gijs van Ek

te spreken, maar in Schoonebeek lag dat
een beetje anders. In een interview met
de Leeuwarder Courant uit 1966 zegt

hij hierover: “lk leerde al snel dat het in
Drenthe verstandig is om het terrein eerst
voorzichtig te verkennen en niet direct

en te veel te komen met wat de mensen
beschouwen als nieuwigheden waar ze
niets van moesten hebben.” Maar het
duurde niet lang, of hij vond zijn draai.

Oorlog

In 1940 brak de oorlog uit. In het

belang van de bevolking adviseerde de
Nederlandse overheid alle burgemeesters
om zo lang mogelijk aan te blijven. Van
Ek stak zijn afkeer van de nazi's niet onder
stoelen of banken en dat bracht hem

van begin af aan in de problemen.

Op 30 juni 1941 werd hij met 13 anderen
opgepakt en naar een kamp in Schoorl
getransporteerd. “Alsof ik het voelde
aankomen, had ik mijn bureau de dag
ervoor keurig opgeruimd”, zei hij later in
een interview met het Friesch Dagblad (25
april 1966). In Schoorl hoorde hij dat hij



Het gezin Van Ek

* Kamp Haaren was een
gijzelaarskamp. Naast
andere gevangen, verbleef
hier tot begin 1944 een
grote groep gijzelaars.

De Duitse bezetter wilde
het verzet afschrikken door
gerespecteerde leiders

te gijzelen. Regelmatig
werden gijzelaars als straf-
maatregel geéxecuteerd.

als een van de allereerste burgemeesters
van Nederland vervroegd en oneervol
ontslagen was. “Dat heb ik maar niet
zo tragisch opgevat”, was zijn droge
commentaar in hetzelfde interview.

Na een kort verblijf in Schoorl werd Van
Ek naar Buchenwald gebracht, waar hij
een half jaar bleef. Daarna volgde Sint
Michielsgestel en kamp Haaren* in
Brabant. December 1942 werd Van

Ek ontslagen en reisde hij terug naar
Schoonebeek. Hij wilde in de buurt van
zijn jonge gezin zijn.
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Eenmaal daar aangekomen, moest hij zich
alle dagen melden op het gemeentehuis.
Zijn opvolger, NSB-burgemeester Geert
Bisschop, probeerde Van Ek als arbeider
naar Duitsland te krijgen. Op aanraden
van de directeur van het arbeidsbureau

in Coevorden, accepteerde Van Ek daar-
om een functie op een tuinbouwbedrijf

in Klazienaveen. Onder een valse naam
nam hij het organiseren van de verkoop

op zich. Op papier was alles in orde,
maar van de groente kwam niet veel bij
de Duitsers terecht. ‘De bevolking van de
veenarbeiders had heeft er in die jaren
goed van gegeten’, aldus het Friesch
Dagblad. Dat Van Ek een onderduiker-
verblijf had ingericht in de schuur van het
tuinbouwbedrijf, wisten noch de Duitsers,
noch het eigen personeel.

De verrekijker van Kippers
Burgemeester Bisschop was een felle
NSB-er en maakte veel werk van het op-
brengen van onderduikers, verzetslieden
en Joodse medeburgers. Halverwege de
oorlog werd hij door de ondergrondse
geliquideerd. Als strafmaatregel, omdat
hij Bisschop niet genoeg beschermd
had, werd veldwachter Kippers door de
bezetter doodgeschoten. Bij zijn afscheid
noemt Van Ek hem nog. “Hij is mij des-
tijds in vele practische zaken zeer tot
steun geweest.” Het geeft extra waarde
aan één van de attributen die Hans jr.
naar Schoonebeek bracht: de verrekijker
in de doos is die van Kippers.

Lees verder op de volgende pagina
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Ook bij de Duitse helm, bajonet en
koppel hoort een verhaal. Hans: “Mij is
verteld dat die van een Duitse soldaat
waren. Hij was ingekwartierd bij mijn
grootouders in huis. Ze hadden een
goede band met hem. Vlak voor de
bevrijding liet hij deze spullen achter.
Ze gaven hem burgerkleding, zodat hij
kon vluchten. Ik geloof dat ze ook nog
wel contact hebben gehouden, maar
dat weet ik niet zeker.”

'Olie-burgemeester’

Na de bevrijding was Van Ek nog vijf
jaar burgemeester van Schoonebeek.
Aan deze periode dankt hij zijn bijnaam
‘olie-burgemeester’. Het waren de jaren
waarin de NAM serieus werk ging maken
van de olieboringen. Een moeilijke
periode, blijkt uit de afscheidsrede van
Van Ek in 1950. “[...] Dat de onverwachte
opkomst en snelle ontwikkeling van dit
nieuwe en zeer moderne bedrijf in een
bij uitstek agrarische gemeenschap ook
het gemeentebestuur plaatste voor een
aantal nieuwe en moeilijke problemen,
behoeft niet uitdrukkelijk te worden
betoogd.” In 1950 vertrok Van Ek

naar Friesland, waar hij tot aan zijn
pensionering in 1966 burgemeester

van Achtkarspelen was.

Correct en sociaal

Het beeld dat van burgemeester Van Ek
oprijst, is dat van een correcte, vriende-
lijke man met een sociaal hart. Zowel
voor als na de oorlog maakte hij zich sterk
voor betere huisvesting en onderwijs-
voorzieningen. Medebestuurders roemen
de kameraadschappelijke sfeer tijdens
vergaderingen. “Door uw tact en vaak
ook door uw geduld hebt u in de
gemeentelijke bestuurscolleges een

sfeer van samenwerking kunnen brengen,
die verheugend is.” Ook in zijn eigen
afscheidsrede benadrukt Van Ek nog

eens het belang van samenwerking: “En
als er iets is dat ik vandaag, bij wijze van
ongevraagd advies in alle bescheidenheid
U allen op het hart zou willen binden, dan

Hans ] De achtergebleven

spullen van de

11 April 1301 N
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van Hans van Ek
Foto: Archief De Spiker
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is het dit: zowel de verschillende groepen,
als de onderscheiden dorpen en verdere
delen der gemeenten zijn op samen-
werking aangewezen. Alleen als die
samenwerking hecht is, is vruchtbare
arbeid mogelijk. Ontbreekt die, dan leidt
dit tot schade voor de gehele gemeen-
schap.” Een oproep, die anno 2020 niets
aan actualiteit heeft ingeboet.

“Daarom vind ik het zo
belangrijk dat het complete
verhaal verteld wordt”

Het complete verhaal

Begin 2020 is Hans van Ek jr. weer in
Schoonebeek. Deze keer heeft hij neef
Gijs meegenomen, die geinteresseerd
is in het verhaal van zijn overgrootvader.
"We zijn net langs de plek van de oude
burgemeesterswoning gereden. Straks
gaan we nog naar de Burgemeester Van
Eklaan. Zo krijgt de geschiedenis steeds
meer vlees op de botten.” Gijs vindt
het belangrijk dat het complete verhaal
verteld wordt. Hij is pas 24, maar weet
dat de oorlog nog steeds een rol speelt
in het heden. “Toen ik studeerde, kwam
meer dan de helft van de studenten uit
Duitsland. Ze hadden nog steeds moeite
met wat er in de oorlog was gebeurd.
Ze voelden zich schuldig, terwijl het toch
niks met ons te maken heeft, die tijd.
Daarom vind ik het ook zo belangrijk
dat het complete verhaal verteld wordt.
Het is niet ‘jullie waren fout, wij waren
goed.”™ Hans knikt. “Ondanks alles wat
mijn grootvader, en ook mijn eigen vader,
had meegemaakt, heb ik nooit iets
gemerkt van een anti-Duits sentiment.
Er werd terecht altijd onderscheid
gemaakt tussen Duitsers en nazi's.

Zo waren er in die tijd ook goede
contacten met het Duitse verzet.

De werkelijkheid is nooit zwart-wit.”
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